
 

 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Smeekgebed 
Vg.: O HEER, open mijn lippen 
 mijn mond zal uw lof zingen. 
Allen: HEER, onze God, 
 Gij gunt ons het licht in onze ogen. 
 Ons leven is kwetsbaar. 
 Kom ons te hulp. 
Vg. Eer aan de Vader, de Zoon en de  
           Heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en 
altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. 
Allen: Halleluja! 
 
Morgenlied: Lied 216 
 
Psalmgebed: Habakuk 3:17-19 
17. Als de vijgenboom niet uitspruit, 
      en er geen opbrengst is aan de  
      wijnstokken, 
      het teleurstellend is wat de olijfboom  
      voortbrengt, 
      en de velden geen voedsel opleveren, 
      het kleinvee uit de kooi is verdwenen 
      en er geen runderen in de stallen zijn, 
 
18. dan wil ik mij toch over de Eeuwige 
      verheugen, 
      juichen wil ik over God mijn redder. 
 
19. De Eeuwige, mijn Heer, is mijn kracht. 
      Hij maakt mijn voeten als die van hinden 
      en over mijn hoogten doet Hij mij gaan.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria ter afsluiting van het Psalmgebed: 
Lied 195 
 
Lezing uit het Oude Testament:  
Exodus 2:1-10 
 
Lezing uit het Oude Testament:  
Jesaja 43:1 
 
Wij zingen: Ps. 92:1 en 2 en 3 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  
Lucas 2:21 
 
Korte overdenking: Veelbetekenende 
namen 
 
Wij zingen: lofzang van Zacharias:  
Lied 158:1 en 2 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Gebeden 
Enkele malen zingen we als acclamatie het 
refrein uit Lied 25 B : Houdt mij in leven… 
Stil gebed 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Wij zingen: Lied 488 
 Vers 1: allen 
 Vers 2: vrouwen 
 Vers 3: allen 
 Vers 4: mannen 
 Vers 5: allen 
 
Zegenbede, gezongen met Lied 415:1 en 2 
 
Orgelspel  
 

          Bodegraven, Ontmoetingskerk 

                    1 januari 2025:  

        Octaaf van Kerst,  Dag van de     

            Naamgeving van Christus 

                Liturgische kleur: wit 

                 Aanvang: 11.00 uur 

  

         

 

  Voorganger: ds. Adri vd Wal, 

  Hoofddorp 

  Welkom:  Frans Ritmeester 

  Lector: Klaas van Donk 

  Orgel: Sjaak Warnaar 

Het ochtendgebed (de lauden) wordt gehouden bij het aanbreken van de morgen en is 
een van de getijdendiensten. De vorm is sober.  
Het ochtendgebed is ter voorbereiding op de nieuwe dag. In lied, gebed, lezing en stilte 
stemmen we ons af op God.  
 
 


